
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 9, nummer 35, zondag 20 april 2025 

                                                                                     
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
10.00 uur      Sixtuskerk - Pasen    Thema: Lentetuin van Nieuw Leven! 
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Anna Ykema  
Diaken:     Hiltje Weewer 
Aansteken kaars:    Kind van de Kinderkerk  
Lector:      Pien Zijlstra 
Met medewerking van: New Sound o.l.v. Dirk Norbruis 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Auke Swart 
Beamteam:     Jouke Kloosterman, Janke Goodijk 
 
- Na de dienst is er koffie/thee drinken in de voorkerk.   
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 
 
Muziek voor de dienst door New Sound: Praise the Lord  
Lied voor de dienst in wisselzang door New Sound en gemeente: Machtig God 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 216: 1, 2, 3 – Dit is een morgen als ooit de eerste 
Groet en bemoediging 
Lied 635: 1 (Allen), 4 (Mannen) 5 (Vrouwen en kinderen), 6 (Allen) - 
 De Heer is waarlijk opgestaan 
Met de kinderen rond de nieuwe Paarskaars 
Veertigdagenproject van de kinderkerk: In de Tuin 
Projectlied: In de tuin (Elly & Rikkert) 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
Gezongen gebed door New Sound: Nim my sa’t ik bin - Neem mijn leven 
Lied 150a: 1, 3, 4 - Geprezen zij God 
Lezing OT: Genesis 8: 6-13 (NBV21) 
Lied 982: 1, 2 - In de bloembol is de krokus 
Lezing NT: Johannes 20: 1, 11-18 (NBV21) 
Lied door New Sound: Gij schepping prijst de Heer - Wees gegroet gij eersteling der dagen 
Preek 
Lied door New Sound: Heel ons leven 
Evangelische Liedbundel 122: 1, 2, 3, 4 - Daar juicht een toon 
 (samenzang New Sound en gemeente) 
Dankgebed en voorbeden 
Voorganger: (…) 
Zo bidden wij: 
 
New Sound: Lord have mercy 
Christ have mercy 
Lord have mercy on me 
Stil gebed - gezamenlijk Onze Vader 
Kinderen komen terug in kerk 
 
 
 
 

 
 
 

Symbolisch bloemschikking 
40-dagentijd 
Paasmorgen.	Het	licht	breekt	door.	
Alles	wordt	nieuw.	De	dood	
overwonnen,	een	nieuwe	toekomst	
breekt	open,	door	onze	tranen	
heen.	We	volgen	Maria	in	
haar	weg	van	rouw	en	gemis	naar	
de	overweldigende	ontmoeting	
met	Jezus,	haar	levende	Heer.	Een	
explosie	van	vreugde!		
 
Deze zondag 
Het	kruis	staat	rechtop	in	een	
bloeiende	lentetuin	vol	met	witte	
bloemen.	Tuin	van	licht,	tuin	van	
vreugde.	 
 

	

Collecte  
1e KIA Noodhulp: Oekraïne 
2e Kerkrentmeesters 
Lied door New Sound: Be Holy 
Slotlied 634: 1, 2 - U zij de glorie 
Zegen - Amen 
Orgelspel 
 
 
 

 
 
 
 

Lied: In de tuin  
 

In een tuin, in een tuin lang 
geleden leefden Adam en Eva 
tevreden maar de slang 
spuugde gif en venijn in die 
mooie tuin  
 

in de tuin, in de tuin van 
gebeden daar heeft Jezus 
gehuild en geleden, om de 
mensen hun zonden en pijn in 
die donkere tuin  
 

in de tuin, in de tuin die zal 
komen waar de mensen al 
zolang van dromen zal het vrede 
in eeuwigheid zijn 
in die mooie tuin, in die mooie 
tuin.  
 



 
  

           
  

Toelichting bij de 1e collecte: KIA Noodhulp: Oekraïne  
 
Steun voor inwoners en ontheemde in Oekraïne  
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog 
in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare 
families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het 
verwerken van trauma’s. Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp wereldwijd mensen in nood. In 
Oekraïne krijgen inwoners en ontheemden voedsel, onderdak en psychisch sociale hulp.  
 
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte KIA Noodhulp Oekraïne’.  
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-
Pietersbierum  
 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gingen zondag 13 april als een stille groet. 
 
 
   

Woensdag  23 april  9.30 uur  Rondom het Woord Terskflier 
      (is de laatste keer van dit seizoen) 
    
 
                                         

 
 

 
 

 
     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling liederen 
 
Praise the Lord – Prijs de Heer 
U, Heer, zal ik de lof zingen. 
Ik zal uw naam zegenen, Heer, in de hoge. 
Ik zal uw heilige naam zegenen. 
Op U, Heer, stel ik mijn vertrouwen: 
Red mij en verlos mij. 
U, Heer, zal ik de lof zingen. 
 
Lord have mercy – Heer wees genadig 
Heer, wees genadig 
Christus, wees genadig 
Heer, wees mij genadig 
 


